
Bedankingswandeling Lucien, Voorafgaande mails 

 
 
Van: Ivan V  
Verzonden: maandag 13 mei 2019 23:24 
Aan: Alle GR50+ leden 
Onderwerp: Bedankingswandeling Lucien. 

 

Dag Allen, tijdens de laatste wandelingen groeide het idee om een "bedankingswandeling te 
organiseren" voor Lucien.  
Lucien was zo goed als altijd aanwezig op onze maandelijkse wandelingen en zijn fototoestel was 
nooit ver weg, ook een van zijn grote hobby's. Onze eerste wandelingen zijn ondertussen reeds 
13 jaar geleden (2006), en zijn al lang geen 30 km meer. Met spijt in het hart heeft Lucien een 
moeilijk besluit genomen, de groep loslaten en voor Simone te zorgen. Welke we terugvinden in 
zijn (onderstaand) antwoord. Waarschijnlijk zullen we dit niet voor iedereen doen, maar laat 
Lucien de aanleiding zijn om deze mooie, menselijke, eerlijke, respectvolle … periode van SAMEN 
zijn in de natuur met de GR50+ te bezegelen met volgend voorstel: 
Fotogenieke wandeling in de dorpjes Huise, Mullem & Lede van ongeveer 10 km. 
De datum zou do 11 juli zijn op onzen Vlaamsen feestdag.  
Start om 15h00 (tot ongeveer 18h00). 
Na afloop een gezellige BBQ (bij Ivan thuis). 
Deze mail, naar alle leden, is een kennisgeving van wat er momenteel is afgesproken. De reacties 
hierop zullen het verder verloop bepalen en ten gepaste tijde kenbaar gemaakt worden via onze 
webmaster. In de kostprijs van de BBQ zal een €'tje extra verrekend worden voor een attentie 
voor Lucien & Simone. En wie zijn partner heeft meegenomen is nooit te laat thuisgekomen. 
 
Wat voorafging: 
Beste allemaal, Loe, bij onze vorige wandeling heb ik Ivan en Eddy aangesproken om misschien 
voor Lucien, die toch heel veel wandelingen georganiseerd heeft, iets speciaals te doen nu dat hij 
ogenschijnlijk afhaakt omdat 20 km hem toch wat te zwaar begint te vallen. Het was mijn 
bedoeling u daarover ook te spreken maar het is er niet van gekomen. Eddy, Ivan, kunnen jullie dat 
even opnemen met Loe. Ik had gedacht aan bijv. een korte namiddagwandeling (8 a10 km) gevolgd 
door pot en pint ergens niet te ver uit de buurt van Beveren. Om het aan de GR50+ club aan te 
kaarten zou ik stellen dat het een "bedankingswandeling" is voor onze nestor die de voorbij 12 jaar 
een twintigtal wandelingen aangeboden heeft. Ik kan deze donderdag er niet bij zijn. Beste 
groeten, Guido 
 
Dag, na ons gesprek bij de vorige wandeling, was ik reeds op zoek naar een mooi eerbetoon aan 
Lucien. Een verrassing is altijd leuk, het leek mij toch beter Lucien mee te laten beslissen. Daarom 
had ik volgende mail aan Lucien bezorgd:  
"Dag Lucien,  we willen eens een wandeling samenstellen ter ere van uw jarenlange vriendschap.  
Opzet: wandeling van ongeveer 10 km met vertrek omstreeks 15h00. Daarna een eenvoudig 
etentje met gezellige babbel. 
Na de wandeling hebben we er uw vrouw Simone graag eens bij. Ofwel: -In de buurt van Beveren 
en we halen Simone op na de wandeling. -Of bij mij in de buurt, Simone kan tijdens de wandeling 
bij Martine blijven, met naderhand een bbq. Vooropgestelde datum: donderdag 11 juli. -Of een 
ander voorstel? Lucien laat spoedig iets weten zo kunnen we het nu donderdag al eens bespreken 
op de wandeling. Groetjes, 
We wachten nu zijn antwoord af en bespreken het verder as donderdag. Uiteraard zijn voorstellen 
van jullie ook welkom. We vinden wel iets leuks. Groetjes, ivan 



 
Ivan, Dat is een super mail. Helemaal eens met u. Ik noteer 11 juli als in mijn agenda; Guido 
 
Weldegelijk een goede voorzet Ivan. Hiermee kunnen we verder werken zodra we antwoord of 
contact genomen hebben met Lucien.  
Groetjes, Loe 
 
Antwoord Lucien:  
Dag Ivan, Mag ook: beste maatje, Hebben nog lang nagenoten van de verrassingzaterdag. Daarbij 
ook nog veel nagedacht over erewandeling! wat een naam! Waarom voor mij! waaraan verdiend! 
Enerzijds voel ik mij vereerd met dit voorstel, anderzijds wijst dit mij weer naar een liefhebbende 
bezigheid die, in de toekomst, dan toch bijkomend gaat wegvallen. Ik vermoed dat dit de eerste 
maal zou zijn dat dit voorvalt. Hopelijk schept dit geen présedent dat in de toekomst geen 
opvolging gaat krijgen. Uiteindelijk heb ik toch maar besloten, deze aanbieding met open armen 
tot mij te nemen. 11 juli 2019, 15uur lijkt mij geschikt, de locatie wil ik in jouw handen leggen, en 
het liefst bij jou laten doorgaan. Ik vermoed dat in onze straat de wijkvernieuwing nog niet zal zijn 
beëindigd, en wij nog met een werf zullen zitten zonder parkeerplaatsen. Dus daarom. Ik kom met 
mijn schatje dan tot bij u, dan kunnen we samen vertrekken. Graag nog iets van jou te vernemen, 
en ook wie er aanwezig zal zijn. Vriendelijke groeten, en nog eens bedankt voor deze surprice. 
Groetjes aan Martine, Lucien Ps. Vergeef mij het lange wachten op antwoord. 
 
 
 
 


